yp il 


Kapak Konusu: İsrail askerleri zalimlikte sınır tanımıyor. İsrail askerleri 18 yaşındaki Filistinli kız öğrenciyi sırf peçesini çıkarmadı diye 
10 (On !) kurşunla infaz etti... 
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EDİTÖRDEN 


YouTube kanalımıza abone olarak ve arkadaşlarınıza tavsiye ederek eşsiz içeriklerimizden faydalanabilirsiniz; https://youtube.com/e/DoğruBilgiBANKASI 
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109 yılında 
Yüz bin 


kişilik haçlı ordusu orta Anadolu'ya gelince beslenme sorunu çeker kıtlıkla karşılaşırlar. 
İç Anadolu'nun güney bölgesinin tarihteki adı GALATAddır. Galata o yıl- 


lar dünya Yahudi nüfusunun en yoğun olduğu bölgedir. O an için İbrani Yahudilerinin ana vatanıdır. Babilon ve Mısırdan göç eden Yahudiler bu bölgeye yerleştiler. Burada yaşayan Yahudilerin içinde salt 


Musa ve Tevrat'a inananlar olsa da eski firavun dini ve kutsal kitabı yahova ve kabalayı terk etmeyen Yahudiler de vardır. Bu kabalist Yahudiler kendi aralarında bir tim kurarak açlıkla boğuşan yüz bin kişilik haçlı ordusunu gıda ihtiyacını (o karşılamaya çalışırlar. Kabalaya göre Yahudi kanı ve imanı taşıyanların kendilerin- 


den olmayanları katletmeleri kutsal haktır. 
Bu inançla kur- 


dukları bu tim, bölgeye gelen göçebe Yörük Türklere baskın yaparak mal ve çocuklarını gasp ederler. Sadece koyunlarını değil çocuklarını da kızartarak haçlılara yedirirler. Bundan büyük para kazanırlar. Bu tim tapınak şövalyeleri- nin nüvesini oluşturur. 
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Güney orta Anadolu'da oluşan bu tim Kudüs'e geldiğinde Kudüs önemli oranda Müslümandır. Kabalanın vaaz ve öğretileri doğrultusunda tecrübe kazanan kabalist tim Kudüs'te soykırım yapar. Süleyman tapınağına topladıkları Müslümanları katlederler. o Avrupa'ya gönderdikleri mektupta. 
Süleyman tapınağının 


diz boyu Müslüman kanı ile dolduğunu yazarlar. 
Böylece Süleyman tapınağına atfen tapınak şövalyeleri adını alırlar. 


Galata'da önemli 
Yahudi şehirleri LARAN-DA (KARAMAN), LYST- 
RA, DERBE, SİLLE, (KON-YA) ANTİOCE PİSİDİA (YALVAÇ) DAVGANA, İB-RADA; bu antik ve güncel şehirlerin olduğu yerler (Galatia, ağırlıklı olarak güncel yöre Eskişehir ve Ankara'ya tekabül eder) GALATAdır. 
Dünya ve Türkiye'nin sahipleri galatalı veya hazar kökenli eşkanazdır. 
İtalya'da üretilen ALFA ROMEO adlı otomobilin logosundaki çocuğu yutan yılan tapınakçıların 


doğuş efsanesini yani Galata'da Müslüman 
Türk çocuklarının katledilerek haçlılara yedirilmesi ile başlayan hikayeyi sembolize eder. 


Biz Anadolu Müslüman kullara ve kölelerine ders kitaplarında tapınak şövalyeleri, Venedik Ceneviz şövalyeleri diye dayatılır. Böylece Galata'da başlayan Süleyman  tapınağında son bulan serüvenle tapınak şövalyeleri tarikatı ve grubu oluşur. Tapınak şövalyeleri AKKA kalesi- 


N 


ni ele geçirirler. Bu kalede diğer bir ifade ile otelde konaklayan Avrupalı hristiyan hacılardan büyük paralar kazanırlar. 
Hasan Sabbahın tarikatı haşhaşilerden (bugün İsmaillilerden) bankacalik ve uyuşturucuyu öğrenirler. Bu süreçte kendilerini tanrı kabul eden hahamlar kabalanın yorumunu yaparak tapınakçıların doktiriner temellerini attılar. 


Akka kalesinde kazandıkları paralarla aldıkları ve yaptıkları 


n YA 


€x 


Tapınakçıların lideri Jack de Molay, yakılmadan önce engizisyonda yargılanırken. 


gemilerle Akdeniz'de ticarete başladılar. Kendilerine kendi aralarında tapınak şövalyeleri adını verdiler. Önce Avrupa sermayesine ve krallarına egemen oldular. Kralları para ve faizle satın aldılar kendilerine bağladılar. Osmanlı devletinin yıkılışında, 1909'dan sonra kukla halinde dönüşmelerinde de aynı yolu izlediler. Birinci ve ikinci dünya savaşların- dan (soykırım operasyonlarından) sonra da tüm dünyaya hükmetmeye başladılar. 


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rupa'da ve dünyaya yayılan güçlerinin insan kaynakları Ukrayna ve çevresindeki Hazar Türk kökenli eşkanaz Yahudileri ve orta Anadolu'daki Galatalı İbrani Yahudileridir. Akdenizin ve okyanus ötesi tüm liman şehirlerine Yahudi tapınakçılar kümelendiler. 
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Tapınakçıların Av- 


Türkiye'nin zengin 
- kripto ailelerini irdelerseniz hepsi de Girit Kastal, Rodos, Selanik, Kavala, Preveze, İstanbul Karaköy, Amasra, Odesa, 


Midilli, Kırım limanları tapınakçı kökenlidirler. 
Kabala kutsal kitabın- 


da o günkü Yahudilerin yorumları ile tapınakçı laik dininin yeni doktiri- 


ner ilkeleri ihdas edildi. 
Beş bin yıl önce yaşayan Süleyman o peygamberin mührü ile sembolize edilen laiklik dini yeni bir yüz ve içerik kazandı. 


Tapınakçılarla beraber doktriner ilke ve değerler uyuşturucu, eşcinsellik, ensest ilişkiler, şeytan BEFOMETe tapınmak, paranın gizli gücü ve faiz tapınakçı yorum ve oluşumun gelişmiş dinamikleri olarak ortaya çıktı. 


Fransa kralı IV. Philip 1306'da bütün Yahudileri Fransa'dan sürüp mülklerine el koydu. Ardından şeytan Baphomet'e tapmak ve ahlaksızlıkla suçladığı güçlü Templier tarikatına karşı saldırıya geçti. 1312'de Papa Clemens'in onayıyla tarikatı dağıtıp mallarına el koydu. Tapınakçıların tüm komplo ve entrikalarından dolayı yasaklanması ve yargılanmasını sağladı. 


Tapınakçıların efsane lideri Jacgues de MOLAY idama mahküm edildi. 
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Paris'te kazığa bağlanıp ateşte yakıldı. Tapınakçılar hazineleri ile birlikte İsviçre'ye kaçtılar ve saklandılar. Zaman içeresinde (o kurmayları İSKOÇYA ya yerleşti. Burayı üs olarak kullandılar. 
Mason localarının İSKOÇ RİTİ burada gelişti. 


Cumhuriyeti kuran Yahudi masonlar İskoçya Ritini kendilerine ritüel modeli olarak kabul ettiler. Gün geldi İskoçya'ya üslenen tapınakçılar İngiltere üzerinden Fransa'ya sarktılar. 17/89 da 


Fransız ihtilalini yaparak beş yüz yıl sonra düştükleri yerden kalktılar. 
İngiltere ve Fransa'nın tapınakçı Yahudi masonların eline geçmesi eş zamanlıdır. 


Fransız  ihtilalinin ardından Fransızlara soykırım uyguladılar. On milyon Fransızı öldürdüler. Tapınakçı kabalist doktrini ve yaşamı Fransaya dikte edip yerleştirdiler. 


Fransa soykırımını tolere etmek ve ege- 


Fransa Kralı XVI. Louis'nin idamı. 


menliklerini daim hale getirmek için Napolyon adlı bir Yahudi masonu kahramanlaştırarak Fransa'da tapınakçı Yahudi egemenliğini milliyetçilik üzerinden sağladılar. 


1789 Fransız ihtilali 
ile başlayan 1 ve 2. Dünya savaşı ile devam eden süreçte Tapınakçılar gölge Tek Dünya Devleti Egemenliğini kurmuşlar ve milletler üzerindeki tahakkümlerine devam etmektedirler. 


İNu/sayrillikdve 
Inus aeie Ht 


Ramazan GÖG 


Adana'dan Lübnan'a Kadar uzanan şeritle yerleşen Nusayri Kabalisilerin tüm ileri gelenlerini şeyhlerini Halep'e davet eder. Bu davete Kabalist - Nusayriler icabet eder. Yavuz Sultan Selim şevkle Haleb'e gelen 


Kabalisi - Nusayri erkeklerin hepsini Moğol istilacılara ve haçlılara yardım ettikleri için idam eder (1516). 


. 

brani Yahudilerinin 12 ka- 
[ binde biri olan Nusayriler M.S. 883 de NUSAYRİ adlı bir kabalist kabala yorumcusu haham çevresinde toplandılar. Bu anlayışa göre Nusayri; “üst düzey haham“ yani tanrı idi. Kabalist Yahudilerde üst düzey hahamların kabalayı ihtiyaca göre yorumlama hakkı vardır. Bu yorumlar ilahi kelam olarak kabul edilir. Tanrı yahudiye nüfuz ettiği için Yahudi din adamları da en üst düzey tanrılardır ve sözleri ilahi kelamdır. 

Nusayri Yahudilerin yaşamları ibadetleri sebatayist ve eşkanazların yaşam tarzı ve ritüelleri birbirinin aynıdır. 
Sadece isimleri ve konumları farklıdır. 

Bu tarikatlarda Yahudilerin iki yaşamı ve kişiliği vardır. Biri ev ve cemaat içinde diğeri dışarıda olan yaşam ve kişilikleridir. Dışarıda her türlü fikir inanç din ve ahla- ki kisve ve elbiseyi giyinirler. 
Evlerinde ve cemaatlerinde ise tek tip elbiseleri vardır. 
Cemaat ve evin dışına asla sırları sızmaz taşmaz. Sızan ve taşan sır ve yaşamları yalanlamaları ve izole etmeleri gecikmez. 

Nusayri kadınları diğer kabalist Yahudi tarikatlarında olduğu gibi çok eşlidirler. İbrani yahudinin aslı ve asaleti anneden geçer. Babanın kim olduğu önemli değildir. Aile anne üzerine kurulur. 

Hatay Samandağ ve çevresinde bu yaşamı görmemiz mümkün. Samandağ'da öğretmenlik yapan bir bayan arkadaşın raporuna göre, Samandağ'da erkeklerin çoğu Arap ülkelerine çalışmaya giderler. Arap ülkelerinde Arap 


sandığımız, Müslüman maskeli devlet adamlarına muhbirlik ve kahyalık yaparlar; Nusayri yahudisi oldukları için güvenilirler. Nusayriler Yahudilerin on iki kabilesinden biridir. Diğer kabilelere göre daha avam ve 10'leri düşüktür. 
Bu nedenle muhbirlik ve kahyalığı iyi yaparlar. İbrani yahudileri dünya milletleri oranın- da düşük 1O'lüdürler. Eşkanaz hazar Türk kökenli Yahudilerin 10'sü yüksektir. Dünyada birçok bilimsel başarıya imza atmış Yahudi Hazar Türk kökenli eşkanazlardır. 


AN 
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Samandağ ve çevresinde Hatay'da yaşayan bir adam düğün yapar evlenir. Düğün- den bir hafta sonra işe yurt dışında arap patronlarının yanına gider. Üç ay sonra eve döndüklerinde yeni evlendiği eşi bir aylık hamiledir. Adam kadının başkasından hamileliğine itiraz etmez. Adam çocuğun, kimden olduğunu sorduğunda Kadın “bende emin değilim kimden olduğunu” diye cevap verebilir. Adamın çocuğu kabul etme veya etmeme gibi bir seçeneği yoktur. Kadın bu durumda zafiyeti yoktur. Önemli olan ailede çocuğun o kadından olmasıdır. 
Soy, aile ve asaletanneden ge- 


çer. Bu adet pagan Roma dö- 


Diğer bir çok itikadi fırkada olduğu gibi Nusayrilik de kendi arasında çeşitli fırkalara ayrılmıştır. Bunlar genel olarak dört kola ayrılmışlardır ki, bunlar; Haydariyye, Şimaliyye (veya Şemsiyye) Kilaziyye (veya Kameriyye) ve Gaybiy- ye'dir. Ancak bunlar, esas itibariyle, Şimaliyye ve Kıbliyye olmak üzere iki ana kol halinde yaygınlık kazanmışlardır. Bunlar; Mikdad b. el-Esved (Tabiat olayları ve zelzeleyi yürütür), 


neminde de yaygındır. Roma g” 


döneminde kabalanın etkisi Yahudi olmayanlar üzerinde günümüzden daha yaygındır. 


Bir Romalı erkek çocuğun ba- © 


balığını kabul edip etmemekte irade sahibidir. Annenin böyle bir şansı yoktur. 

Özellikle 


ve dinlerine yeni yorumlar eklediler. Alevi damgasını yemek kendilerini gizlemek Müslü- 


man gözükmek için yorumlar 


ihdas ettiler. Müritlerine karşı Hz. Ali'ye uluhiyet ihdas ettiler. Böylece sadece kendilerini alevi damgası yiyerek gizlemediler. Şia mezhebini de tahrif etmekte başarı sağla- 


dilar. Mesela on iki imamdan $ 


biri olan NAKİ'nin peygamber olduğunu iddia ettiler. NAKİ ismi bu nedenle bir çok yahudiye isim olarak verildi. Mustafa Kemalin haham Şimon Zwy (Şemsi Efendi)nin mektebinde ilkokul Fransızca hocası, aynı zamanda Rizorti locası baş masonunun adı da NAKİ idi. 


Fransızların | Suriye'yi işgalinden sonra ka- | balist Nusayri Yahudiler kabile | 


Ebü Zerril-Gifâril-Gifâri (Yıldızların hareketini idare eder), Abdullah b. Revâha (Canlıların hayatlarıyla uğraşır), Osman b. Maz'un (Rızık ve hastalıklarla uğraşır) ve Kanber. Kadân ed-Devri (Ruhları cesetlere gönderir). Bu beş eytam, aynı zamanda beş büyük yıldızdır. 

Tenasüh ve ruhların göçüne, reenkarnasyona inanırlar. Haydari Nusayriler üç bin yıl önce Fırat'ın doğusuna göç eden ve Kürtçe öğrenen 


Doğunun fatihi, ilk Türk-İslam Halifesi, İmparatorluğun altın çağının temellerini atan, dünyanın en karışık coğrafyasına barışı getiren, sert mizaçlı ve ileri görüşlü, kahredici kılıcıyla sömürü zihniyetini parçalayan, kuvveti ve gücüyle dört bir yanda huzuru sağlayan, Hâdim-ül Haremeyn-u Şerifeyn Yavuz Sultan Selim Han. 


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Nusayri Yahudilerdir. Tunceli Alevileri Nusayrilerin HAYDARİ kolunu oluştururlar. Çocuklarında HAYDAR ismi yaygındır. 
Adananın fellah Nusayrileri ile Tunceli Nusayrilerini karşılaştırırsanız benzerliği görürsünüz. Burunları uzun ve büyüktür. Kafalarının arkası düzdür. 
Kabalistlerin kozmos doktirini ve tanrısını Nusayrilerde de görürüz. Kainatı yöneten tanrılar sınıflandırılmıştır. 

Nusayrilerin ruhu hareket ederek yıldızlara dönüşerek nurlar alemine yükselir. Bu Yahudi öğreti ve doktrinini Evrenesoğlu denilen Yahudi TV kanallarında sürekli işler. 

Nusayri kabalistlere göre şarap, uluhiyyetin sembolüdür. Bundan dolayı şarabı ve şarabın aslı olan üzüm asmalarını aşırı bir şekilde yüceltirler. İnançlarını son derece gizli tutarlar. Öyle ki, büyük bir çoğunluğu inançların tamamı ve sırları hakkında bilgi sahibi olamazlar. Bu, ancak seçkin bir zümreye aittir. Aynısı masonik kabalistlerde de vardır. Öğretiler uzun bir üyeliğe kabul süreci içinde öğretilir. Bu, ancak uygun görülen 
19 yaşına basmış erkekler için 
başlar. Sırlarını, başkalarına açma korkusuyla kadınlara öğretmezler. 

Nusayrilerin İran'daki kolları Bahailer, Pakistan'daki kolları Kadiyaniler de incelenmeli deşifre edilmelidir. Bahailerin İranlı Yahudi kabileleri Meşhedilerve Hasidileriledoktriner irtibatı deşifre edilmelidir. 

Kabalist devletçi tarihçiler yirminci yüzyılda yalan tarih yazımında zirve yaptılar. 
Bu adamlar devletler tarihini yazdılar milletler tarihini yok saydılar, yazmadılar. Bunu kabalanın emir ve öğretisi doğrultusunda yaptılar. 
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Cumhuriyet döneminde, Osmanlı sosyal yapısı hukuk yapısı, yaşam tarzı, sosyalleşmesi, sosyal kültürü asla ifade edilmedi. Osmanlı tarihini sürekli savaşlar, anlaşmalar ve Osmanlı kültürü adına üç beş şahıs ismi ezberleme- nin ötesine gitmediler. Utanmadan buna da bilimsel tarih dediler. Yirminci yüzyılda tarih diye dayatılan komik yalanların ifade edilmesi ve belgelenmesi tam bir araştırma konusudur. Sonucunun ciltlere sığacağını sanmıyorum. 

Gelelim gerçek gayrı resmi tarihten edindiğimiz kırıntılar ışığında Yavuz Sultan Selimin Suriye ve mısır seferine. 


Yavuz Sultan Selim İstanbul'dan ordusunun önünde sefere çıkar, Sene 1516 
bugünkü Suriye sınırına gelir. 
Yavuz Mercidabık'da Memluk ordusunu yener dağılmasını sağlar. Suriye'ye girer. Şama gelince ilk işi Emevi camiine gider ve namaz kılar. Üzerindeki ceketini caminin imamına hediye eder. Bu ceket 1969'da bugünkü değeri ile altı milyon Türk lirasına alıcı bulur. Yavuz'un bir özelliği ordusunun önünde gideceği yeri kimseye söylemez kedisinden başkası bilmez. Mesela 1514'de sefere 


çıkar. Bu günkü Elbistan'a gelir karargahını kurar bir hafta bekler. Ordunun İran üzerine mi gideceği Mısır üzerine mi gideceğini sadece kendisi bilir. 
Bir hafta süre ile hem Mısır'da hem de İran'da hazırlıklar yapılır. Bir hafta sonra ordunun başına geçer Çaldıran'a İran üzerine ilerler. 

1516'da Halepte de benzeri bir olay yaşanır. Halep'e gelir. Adana'dan Lübnan'a kadar uzanan şeritte yerleşen Nusayri kabalistlerin tüm ileri gelenlerini, şeyhlerini Halep'e davet eder. Bu davete Nusayriler icabet eder. Eşleri ile beraber yetmiş bin Nusayri Haleb'e gelir. Olacakları Yavuz Sultan Selim'den başkası bil- 


memektedir (bu sayı Nusayri kaynaklarında geçer). 

Nusayrilerin kendi rivayetlerine göre yetmiş bin Nusayri eşleri ile birlikte icabet ederler. Yavuz Sultan Selim şevkle Haleb'e gelen Nusayri erkeklerinin hepsini idam eder. Hanımları için bir ferman yayınlar. Ferman şöyledir: “Kocalarınız ve dedeleriniz Moğol istilacılar ve haçlılara yardım ettiler. Yataklık yaptılar. Yüz binlerce Müslümanın öldürülmesine neden oldular. Bu ihanetlerinin bedelini kocalarınız ödediler. 


Suriye'de çarpışmalar sürüyor 


Hama kenti alevler icinde 


Suriye Enformasyon Bakı TEP eee lan “Hama caddeleri cesetten geçilmiyor” EUIR EZİK EER katlettiler. 


HAMA HALKI Q SURİYE KAYNIYOR! | 


DİRENİYOR! "txor 


TÜRKİYE 13/2/82 | 


SURİYE'DE İÇ HARP ŞİDDETLENİYOR 


TT TORKME 1/2012 jeki Suriyeli gazetecinin iddiası 


“Suriye'deki terörü Hafız Esat'ın kardesi yönetiyor, 


eğ onire 


k 


HORRET, ys/i2 


Hacca giden hacıları soyan taciz eden Nusayriler bu amellerine devam etmeleri halinde tekrar cezalandırılacakları biline. Cezasını çeken kocalarınızla nikahınız düşmüştür. 
Sünni Müslüman erkeklerle evlenmeniz huzuru sağlamanız beklenir...” yıl 1516. 

Yavuz Sultan Selim Mısır'dan dönüşte bugün İsrailin işgalindeki Golan tepelerine ve Türkmen dağına Türkmenleri muhafız olarak yerleştirir. 
Amaç bölgedeki Nusayrinlerin hacıları taciz etmelerini önlemektir. Halep operasyonundan sonra dört yüz yıl Türkmenlere iş düşmez. Nu- 


yağmaya 


1dşite in elenae geğirdiki da Gehlizlerden kaçlıklın. Esad 


Hâlep Valisinin öldürüldüğü bildiriliyor. 


Suriye deki çatışmaları 
en az 500 


Şa 
“4 Yahudi Nusayrilerdir. 


kurşuna dizildi 
Hama'da Hafız 
Esat askerleri haslad 


» TürKire 2242 imha etmenin şeytani meşrui- 


Hama'da yüzleree ev ve 5 eami igindekilerle havaya uçuruldu 


Skarabo naino donen Marmara gi ve su yok, sagit hizmetler ise, 


dediler “Ey Nusayriler siz varil bombaları ile çocukları öldürdünüz, gazlarla esir aldığınız binlerce savunmasız insanı katlettiniz. İnsanları aç sefil ve perişan bıraktınız. 1980'de kırk bin insanı Müslüman olduğu için topyekün katlettiniz. Beşer Esed ve kadrosu BAAS parti üyeleri, Nusayri Yahudilerin ileri gelenleri, gelin bakalım bu yaptıklarınızın hesabını verin” mi dediler yoksa bu yapılanları destek olup yenilerini mi eklediler. 
İmal ettikleri daeş ve pyd ile Nusayri Yahudi katillerine yeni katliam alanları mı açtılar. Havadan atılan bombalarla daişin Müslüman unsurlarını mı Esede destek mi verdiler. Savunmasız Türkmenleri mi katlettiler. Yahudi Kürtleri kullanıp bölgede yeni soykırımın kapılarını mı ara- 
| ladilar. Müslümanları topluca 


yet senaryolarını ürettiler. 
Bizim sözüm ona “Müslüman” köşe yazar ve TV yorumcularına da bu mason soykırımcıların katliamlarına meşruiyet kazandırmak düştü. Hangi tv kanalını açsak 


andılar »iS"'yonmver, waz “aaa Ruslar böyle yaptı, sıcak 


denizlere inmek Suriye'de üs- 


qd lerini korumak istiyorlar. aaa 


Amerika bölgede gaz var gaz almaya geldi, aaa Almanya 
| Fransa bölgeyi terörden te- 
Mi A el kaide engel 


«ve asza | Oldu. Kuvvet dengesi Ameri- 


kadan Avrupaya kaydı. Yakın- da Çine kayacak...” 

Ne Avrupası, ne Amerikası, ne Rusyası, ne PYD si ne DAİŞİ. hepsi bir elin parmakla-Arı. 

Hepsi de MOĞOL OR- 


# DUSU, TAPINAKÇI YAHUDİLE- 


RİN ÖNDERLİĞİNDEKİ HAÇLI ORDUSU ve yataklık yapan dergi analitik 


p Mesut AKBAŞ 


endisini “Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu kanatları ile uçan bir 


su kuşu" olarak tanımlıyordu, Mirzabeyoğlu. 

Daha gencecik yaşta içinde keşfettiği bu büyük enerjiydi kuşkusuz ona bu tanımı yaptıran. Bu hayatı, belirttiği kanatlar arasında, kendi kavramlarını üreten orijinal bir mütefekkir ve ideolog olarak yaşayan Mirzabeyoğlu, sadece yazmakla yetinmeyip, yazdıklarını hayata geçirmek için de bir ömür mücadele verdi. Bedeli özgürlüğü dahi olsa hep yazdı ve savundu... 

Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket, İstikbal İslam'ındır - Denenmemiş Tek Nizam, Tilki Günlüğü, Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni, Telegram - Zihin Kontrolü, Parakuta - Para'nın Romanı, Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde, Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu ile İşkence - Gözlem kitaplarını yazarı olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat sürecinde İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. 

Seyyid asıllı bir aileden gelen Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Üniversite için ise yönünü İstanbul'a | çevirmişti. Salih, Hukuk Fakültesini kazandı ve 


İstanbul'a geldi. Bir yandan kalemini elinden bırakmıyor, beyninin içinde dönenlerin yönetimini elinde tutmaya çalı şıyordu. Bir müddet? 
fakülteye devam Ë etti. Ancak devam etmedi ve tahsilin 
yarıda bıraktı... 15 
yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile tanışarak Nakşibendi tarikatına katıldı. Zamanla Kısakürek, Salih'i yakinen tanıyacak ve ilerleyen zamanlarda kalemine duyduğu etkiyi şöyle dile getirecekti: “Benim 40 
senedir aradığım ses buydu”. 
Salih gencecik bir delikanlıydı, buna rağmen ağzından çıkan sözcüklere çok değer veriliyordu. Konferanslar vermeye başlamıştı. Çevresinde ise İslamiyet'e gönül vermiş gençler vardı. 

Soyadı Mirzabeyoğlu'nu da ilk kez Gölge'de kullandı. Mirzabeyler aşiretine mensup oluşlarından seçtiği bu soyadı ile zamanla onu tüm ülke tanıyacaktı. Kurduğu dernek ve dergilerle tanınmaya başladığı dönemde, Mirzabeyoğlu, ilk eserlerini de vermeye başladı. 
"Bütün Fikrin Gerekliliği, İdeolocya ve İhtilal, Necip Fazıl'la Baş Başa, Kültür Davamız, İstikbal İslamındır” adını verdiği eserleri bu dönemde çıktı... 
1983 Mayıs'ında Necip Fazıl 


öldüğünde, Mirzabeyoğlu da 
33 yaşındaydı. Şimdi üzerinden 
elini esirgemeyen çınarın yokluğu ile yoluna devam edecektir... Salih, henüz lise sıraların- da başlamıştı şiirlerini yazmaya ve liseden mezun olmadan şiirleri, İstanbul Babıali'de Sabah Gazetesi'nde yayımlandı. 
Adını ise ilk kez 1970'lerde, İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar'ın kurucusu olarak duyurdu. 1970 yılında İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar'ın kurucuları arasında yer aldı. Bunun yanında Gölge ve Akıncı Güç dergilerini de çıkardı. 


İBDA-C 

1984'te, hem fikriyatın ve davanın, hem de onun dile getirildiği yayınevini, İBDA'yı kurdu ve 1999'a kadar 40'tan fazla eser yayımlayarak İBDA Külliyatını oluşturdu. İBDA, sağlam ve köklü adımlarla ilerlemişti. 
Gölge ve Akıncı Güç Dergileri döneminden gelen bir arkadaş grubu hep yanındaydı. Onların da desteğiyle İBDA'ya ilgi du- 


haziran 2021 | 


yan gençlik toplulukları oluşmaya başladı... 

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi veya kısaca İBDA-C, Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu Büyük Doğu Hareketi ideolojisini ve İslamı yaymayı amaç edinmiş bir yapıydı. Hareket ilk olarak, 1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu gösteriler ile adını duyurmuştur. Grubun liderliğini 2018'deki ölümüne dek Salih Mirzabeyoğlu adı ile tanınan ve mensuplarınca "kumandan" olarak isimlendirilen Salih İzzet Erdiş'in yaptığı ileri sürülmüştür. Mirzabeyoğlu, özellikle 
1986 — 1990 yılları arasında, 
iç ve dış mihrakların dikkatini çekmişti. Özellikle 1990'da Ak - Doğuş Dergisi'nin çıkmasıyla tam bir odak noktasına dönüştü. Tam da bu sırada Nokta Dergisi, Mirzabeyoğlu ile yaptığı çok ses getirecek bir röportaj yayımladı ve olaylar da ilmek ilmek sökülmeye başladı. İBDA, giderek sağlam bir yer edinmiş, fikriyatının 


getirisi çerçevesinde topladığı gençlerle güçlü bir zümre oluşturmuştu. Bu genç zümre, 1991 yılı başlarken ABD ve Körfez Savaşı'nı protesto eden gösterilere katıldı. Tüm bunlar- dan sorumlu tutulan isim ise, elbette Mirzabeyoğlu oldu ve gözaltına alınarak 3,5 ay hapse çarptırıldı. Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan bu siyasi dönem atmosferi, havası içine Mirzabeyoğlu'nu da katmıştı... 


28 Şubat Dönemi 

28 Şubat Askeri Darbesi sürecinde, Mirzabeyoğlu, en çok konuşulan isimdi. Kamuoyun- da adının anılmadığı bir an olmadı. 

Bir gün çocuğunu okula götürürken gözaltına alındı. İBDA/C Örgütü Lideri olmakla suçlanıyordu ve 1998'de tutuklandı. 6 
ay boyunca duruşmalara katılmadı. Daha sonra ise, kendini oldukça felsefik bir şekilde savunmuştu. Kendini bir teorisyen olarak bıçak üreten birine benzeten Mirzabeyoğlu, şöyle 


konuşmuştu: "İsteyen et keser; isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanır”. 

Cezaevi dönemi ile ilgili Salih Mirzabeyoğlu na bakın nasıl işkence edilip dalga geçilmiş. 
Yılmaz Özdil denilen Kemalist tüccar o dönemi nasıl rezilce izah etmiş paylaşalım. 
Yılmaz Özdil'in skandal Salih Mirzabeyoğlu manşeti 28 Şubat döneminin sembol ismi, Salih Mirzabeyoğlu kumpasla girdiği cezaevinde 17 yıl yattı. 
Kimse onun neden cezaevinde olduğunu tam olarak anlayamadı. Türlü türlü işkencelere maruz kaldı. O işkence görürken, dönemin gazeteleri attığı manşetlerle işkenceyi alkışladı. 
Star Gazetesi manşetini atan isim ise Yılmaz Özdil'di. İşte tarihe kara bir leke olarak geçen o manşette yazanlar. 


ÖZDİL, MİRZABEYOĞLU'NA İŞKENCEYİ ALKIŞLADI 

28 Şubat'ta mağdur olan birçok 
simge ismi vardı... Onlardan biri de Salih Mirzabeyoğlu'ydu. 


LENER 
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Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde "anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla yargılandı. Müebbet hapis cezası aldı. 
Cezaevinde gördüğü işkencelerle, 28 Şubat'ın sembollerin- den oldu. Onun adanmışlık ve ilim üzerine kurulu hayatının 
17 yılı demir parmaklıklar ardında işkence ile geçti. Kısacık süren özgürlüğün ardından da beyin ölümü gerçekleşti. Salih Mirzabeyoğlu'nun ölümüyle akıllara 28 Şubat manşetleri geldi. Öyle ki, o haberlerde işkence alkışlanıyordu. Star Gazetesi Manşetleri Yılmaz Özdil atıyordu. Yayın yönetmeni, ise Fatih Çekirge idi. Gazete Cem Uzan'ındı. Dönemin Star gazetesinde, 28 Şubat'ın generallerine tek kelime edilmedi. 
Medyadaki postalsız generallerden hesap soran olmadı. 
Ama manşetten Mirzabeyoğlu ile adeta dalga geçildi. 


YILMAZ ÖZDİL'İN ATTIĞI O MANŞETTE YAZANLAR 

İşte o manşette işkence gören Salih Mirzabeyoğlu için şunlar yazılmıştı. 

"1. Jandarma koğuşa dalınca uyandı, alnını ranzaya çarptı. 
2. Sendeleyerek kalktı, ayağı kayınca burun üstü düştü. 

3. Kalkayım dedi, uyku sersemiydi. Dipçiğe gözünü vurdu. 
4. Kendini topladı. Kapıdaki askılığı görmedi, kulağını taktı. 
5. Jandarma hasretle sıkı sıkı sarılınca boynuna kan oturdu. 
6. Koğuştan çıkıyordu, kapıyı açık zannetti. Kaşını yardı. 
7.Sağ gözünü dipçiğe vurmuştu sol gözü de copa değiverdi. 
8. Diyet yaptığı için az yiyordu. 
Halsizlikten gözaltları morardı. 
9. "Hoşgeldin" dediği jandarmanın eli, elmacık kemiğine çarptı. 

10. Mahkeme öncesi tıraş oldu 


sayı 08 


Jilet keskindi, yüzünü doğradı." 
O manşet, 28 Şubat'ın karanlığıyla birlikte tarihte bir kara leke olarak geçti. 28 Şubat'ın generalleri ceza aldı ama medyadaki postalsız generallerden hesap soran olmadı... Mirzabeyoğlu, 2001'de ise idamla yargılandı. Ancak idam cezası kaldırıldığından ömür boyu hapse çarptırıldı. Bolu F Tipi Cezaevi'nde cezasını tamamlamıştı. Ömür boyu hapsi istenmesine rağmen, 23 Temmuz 2014'te talebini kabule değer gören İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Mirzabeyoğlu'nun tahliyesine karar verdi. 
16 yıllık hapis hayatı böylece 
son buldu... 30 Kasım'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir program sırasında kendisiyle görüştü. 
Yalnız başına geçirdiği hapis yılları boyunca da 58 cilt kitap yazdığı biliniyordu. 

Mirzabeyoğlu, 16 Mayıs 2018'de 68 yaşında vefat etti. 
(Rabbim rahmet eylesin). Yazar Tayyar Tercan'ın bir söyleşisi ile yazımızı noktalayalım inşallah. 
Gazeteci arkadaşlarımız Adem Özköse ile | Yakup Köse ve Ahde 
Vefa Platformundan Halil Kantarcı gönüldaşlarımızla birlikte Bolu F Tipi cezaevin- © de Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nu ziyaret ettik. Sağlığı- nın iyi olduğunu ve | soranlara selamlarını ( iletmemizi istediğini bildirdikten son- § ra sohbetten bizde kalanları o yazmaya çalışayım. Ziyaret in- | tibaları. Yani bizde İİ kalanlar olarak de- 


ğerlendirilmeli. o Kumandanın fikri, eserleriyle ortadadır zaten. Ve burada yazdıklarımız bizim ziyaretten idrak seviyemize göre anladıklarımızdır. 
Kumandan Telegrama dair bazı hususlardan bahsetti ve güncel olarak sohbet edilirken, teknolojik gelişmelere dair bir arkadaşımızın anlattığı hadise- ye; 

-"Teknolojiyi efsaneleştirmeyin-Bazı şeylerin reelliği yoktur. Apıştırmak için söylenir. 
Aya gidiş hikâyesi gibi. Zihni şov. Yıldız savaşçıları hikâyeleri, 3. dünya ülkelerini ezmeye dair Eski bilgileri yeniymiş gibi veriyorlar." 

Kafanızda bir heyula haline getirmeyin tavrı. Bakıyoruz birçok meselede karşımızdakilerin aslında algılara oynadıkları oyunu yutar bir durum söz konusu. Teknolojik imkânlarınüstünlüklerin insanı işten kesecek kadar gözde büyütülmesi ve bu ruhiyatla mücadeleye daha başlangıçta psikolojik 


ıkı nizıyai dergi analitik 


olarak yenik başlama durumu. 
Ve daha da ilerletirsek mesele- yi o gücü ilahlaştırmaya kadar giden bir noktadır ki, adam aslında Amerika'nın gücüne öyle iman etmiş ki, ona karşı çıkacak, onunla mücadele edecek bırakın fiili bir adım atmayı, beyninden geçirecek cesareti kalmamış. Çünkü algıların yönetimi üzerine kurulu bir savaş yürütülürken, bizim buradakinin algısında, karşı taraf teknolojik olarak öyle ileri bir seviyedeki, uzaydan senin pabuç numaranı alır, nefes ritmini ölçer gözüyle bakıyor. Böyle bakan birisini nasıl harekete geçirir de o düşmanla savaştırabilirsin. Onu safdışı bırakmış işte. 


Algıların yönetimi deyince; 

- "Bütün dünyayı filmlerle idare ettiler-ediyorlar. Sinema hayal ürünü. ABD imaj yaratıyor. Satranç oyunu gibi, bilgisayar kurgusu gibi..." diyor. Ve hadiselere hâkim bakışı; " Ama onlar yıldız savaşçıları falan derken burdan gittiler ikiz kuleleri indirdiler! İkiz kuleler ve fikir. Bir taraftan bu diğer taraftan bu. 
Biz ikisini bir yürütmek durumundayız." Ama sen onun oluşturduğu imajı yemezsen, ona aldanmazsan sana yapabileceği imajın dışında adım atmak zorunda kalıyor. O algıların kırılmasında ise, 

-"Çeçen savaşı, Saddam'ın dik duruşu ve İkiz kulelere yapılan saldırı, onlarla savaşılabileceğini göstermesi bakımından mühimdir." 

91 Körfez savaşında Kumandanın "emperyalizmin arabasının tekeri patladı" tespitini de hatırlayınca aslında emperyalizmin çöküş sürecini ve 


hangi hadiselerle gerçekleştiğini görebiliriz. Ve savaşlardan bahsederken, "Nizami savaşın kurallarını kim koyuyor. Kuralları onlar koyuyor onlar belirliyor. Silahları kendileri üretip, Nizami ordu şu şartlarda olur yoksa ordu değildir. Nedir, Sen savaşınca da Kurallar dışında savaşıyorsun diye terördür diyor." Savaşın kurallarını belirleyen onlar ve senden de o kurallara uygun davranmanı bekliyor. Onların tanımlarına uygun davranmazsan da yaftayı yiyorsun: Terörist! Amerika'daki siyahi o liderlerden birinin 


sözünü okumuştum 


geçenlerde "Beyaz adam önce bize tekme atıyor, sonra ona nasıl karşılık vermemiz gerektiğini de yine beyaz adam yapıyor." Kuralları o belirliyor. 
Aynı yakın zamanda Efendimiz (AS) karikatürle hicveden o kâfir soyuna Müslümanların canlarını ortaya koyarak tepki göstermelerine içimizdeki bazı işbirlikçi kadronun da dâhil olduğu güruhun "düşünce özgürlüğünü demokratik yollarla protesto etmek gerek" vs yollu söylemleri gibi. Algıları yönetme demiştik. Küresel güçler- den, Amerika'nın gücünden, Avrupa Birliğinden bahsedilir ve yekpare bir blok var da mücadele edilemez bir güçmüş gibi algılanır. 


"Avrupa dede. ABD onlar adına da müdahale ediyordu. Avrupa da çeviklik yok. Avrupalı diye tarif edecek biri yok. Avrupalı Tarihçi; “bizim Avrupalı diye bir kimliğimiz yok ki birlik kuralım diyor.” Nokta'da "Rusya çöktü peki ABD duruyor mu" demiştim. ABD tezgâhını topluyor, bu sürecin başlangıcı. 30 Yıl insan ömrü için uzun olabilir ama toplumlar-devletler için böyle değildir. Batılı bir yazarın dediği gibi ABD küçük çiftliklere dönecek. ABD şu an çekilmeye çalışıyor. -ABD aracısız müdahale yapamayacak halde. Aracılarda yük oluyor düşman oluyor artık." 
Hani eskiden oturdukları yerden yönetiyorlardı istedikleri gibi ülkeleri. Oradan, otur kalk yapıyor, hükümetleri devirip yeni hükümetler kuruyor o şekilde yönetiyorlardı ülkeleri. Ne oldu. Artık o imaj yıkılıyor. O imaj yıkıldıkça da onlar artik uzaktan kontrol sağlayamıyorlar. Gelmek, fiilen işin içine girmek zorunda... Bu asıl itibariyle gücün zayıfladığının göstergesi. Önceden binlerce kilometre uzaktan kuklaları oynatarak yaptırdıklarını şimdi gelip savaşarak bedel ödeyerek ve her seferinde batağa batarak yapmaya çalışıyorlar. Ziyaretteki gazeteci arkadaşımız İslam âlemine yaptığı gezilerden bahsetti. 
Gittiği yerlerdeki Müslümanların "Halifenin torunu gelmiş” diyerek nasıl heyecanlandıklarını, sahiplendiklerini, bütün İslam coğrafyasının gözünün burada oluşunu ve şu an fiilen savaş halinde olan bölgelerdeki durumlar hakkında bildiklerini anlattı. Amerika ve 


(Okumak 


e-Dergi 


Batının Suriye ye müdahale kararının konuşulduğu zamanlardı ve Suriye'de Direnişin bütün grupları ABD Batı müdahalesine karşı savaşırız diye deklare ettiler, deyince "Fevkalade, fevkalade"" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Ve Mısır ve Suriye de yaşananlar etrafında konuşulan "dünya beşten büyük " tartışmalarına atıf yaparak, "-Otuz yıl önce söylediğimize ancak geldiler. 
Birleşmiş Milletler domuzlar diktatoryası." meselesini hatırlattılar. 

Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesi var. ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa. Bu beş daimi üyeden birsinin veto ettiği herhangi bir karar geçmiyor BM den. Eşitiz ama biz daha fazla eşitiz meselesi. İBDA Mimarı Başyücelik Devleti isimli eserinde yıllar önce yazdığı hususların fiilen yaşanan hadiselerde nasıl müşahhas hale geldiğini ve bu fikir yoksunluğunda atılan adımların ümmeti ne hale düşürdüğünü göstermesi bakımından çok mühim. 
Başyücelik Devleti Eserinden: (Demokrasi ve liberalizmden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Avrupa Ortak Pazarı'na kadar; fikir ve kuruluşlar plânında içiçe bir yumak olarak şekillendirilen "Yeni Dünya Düzeni", Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birbirleriyle rekabet ortamı içinde de olsa bizim gibi ülkelere biçtikleri parya statüsünde müşterek, bir hegemonya sistemidir. Elbette "hayır!" diyoruz: Ülkemiz- den başlayarak teklif ettiğimiz "Yeni Dünya Düzeni"miz ile!). 
"İkiz kulelere yapılan saldırı sonrasında - İsrail - (Şimon Perez söylemişti yanılmıyorsam) "Müslümanların teklif edebileceği bir dünya görüşü yok 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dünyaya" diyor. Bunu da bizim hafızlar anlamıyor. Sakal bıyıkla uğraşıyor. Dünyada Sistem yok, zaafı var. İslama Muhatap Anlayış. Muhatap anlayış." 
Dünyaya teklif ettiğin dünya görüşün ne? Dünya çalkalanıyor, devletler yıkılıyor, sınırlar değişiyor ve en önemlisi de hep ezilen, sömürülen, zillete mahküm edilen sensin fakat bu durumdan çıkışını sağlaya- 


cak, sistem çapında örgüleştirilmiş bir fikrin, dünya görüşün yok. Bu dünya görüşünü ortaya koyan beş yüzyıldır beklenen Mütefekkiri yıllardır Telegram işkencesi altında yok etmeye çalışıyorsun. Kurtuluşun mevcut zulüm düzenleri- ne alternatif bir dünya görüşü ama bundan bihabersin. Sonra kalkıyorsun ideoloji küfürdür, dünya görüşü de neymiş türü meselelerle uğraşıyorsun. Zaten en asgari bilgi olarak her Müslümanın bilmesi gerken ilmihal bilgilerini hayat memat meselesi haline getirip yıllarca gündeminde tutarken, ümmetin kurtuluşunu gerçekleştirecek Fikrin, sistemin, İslama Muhatap anlayış davasının ne 


olduğuna dair en ufak bir düşüncen yok. Bu olmayınca ne sistemle hesaplaşabilirsin ne yeni bir sistem kurabilirsin ne de savaşarak kazansan dahi yeni bir devlet kurabilirsin. 
Fikir Müslümanın hayatını kurtarı. En yakın örnek olarak Sovyet Rusya'ya destansı mücadelelerle dünyayı dar eden Afganistandaki duruma bakın. 
Yaklaşık 30 yıldır Müslüman Müslümanı vuruyor. Çünkü biz inanıyoruz ki Müslüman savaşırsa kazanır elbet, fakat sonra? Ne getireceksin. Ne getirdin. Onların koyduğu kurallarla onların belirlediği sistem içinde nasıl İslami bir devlet karacaksın. Fikirsiz olmayacağı bunca yaşanandan sonra hala anlaşılmıyor mu? Şu an ülkenin durumu bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık bir şekilde göstermiyor mu? Son olarak aklımızda kaldığıyla başlıklar halinde, 

"-Kocakarı imanı kazanılması gereken bir imandır. Vehbi bir şekilde düşünmemek gerek, kazanılması gereken iman. " -"Öbürü ilerledik diyor. (.. ) Mağara devri, ortaçağ, derebeylik, aydınlanma, sanayi devrimi, sosyalizm Marksizm vs diye sıralıyor. Bizimki de kalkıyor ilerledik diyor. Halbu- ki 571. Şiir İdrakı, sıfır noktası. Başlangıç. Sıfır geçmiş ve geleceğin başlangıcı. Resulullah'ın (AS) doğumu sifirdir. 
Geçmiş ve gelecek bakımdan." 
Nereye ilerliyorsun. Sen Asrı Saadet dönemi ruhuna yakınlaştıkça ilerleyebilirsin. İlerlemeden anladığın ne? "Kuru kuru Arapçadan demek başka bunu göstermek başka. Dil bilmekle ne kazanacaksın bunu biliyor musun? 10 Kişinin konuştuğu bir dilin bile kaybolmasını istemeyiz biz.".. 


dergi analitik 


KUKLACI VE KUKLALAR 


1 1789 tarihinde Bastil hapishanesinin  basılmasıyla Fransız İhtilali başlamıştır. 

1791 Yılında "İnsan 
Hakları ve Yurttaşlık bildirgesi" yayınlanıp, kraln hakları kısıtlanmıştır. 
Binlerce yıl insan bile sayılmadan zulme uğrayan ve parya (esir) hayatından kurtulan Yahudiler; İnsan hak- 


ları, özgürlük, laiklik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştılar. 

Onlarca Haçlı seferinde, Kudüs yolunda Hıristiyan hacıları ko- 


rumak maksadıyla örgütlenen Tapınak Şövalyelerinin 


(Moley 


Necmi KOMBAK 


taraftarlarının) edindikleri büyük servetler de Fransız ihtilalinden sonra ülke ekonomilerinde etkili olmuştur. 

Katolik kilisesinin ve kralların baskıcı tutumuyla din savaşları yaşayan Avrupa ve Fransa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında köklü (değişimlerin başlangıç noktasıdır Fransız İhtilali... 


Zorlu şartlardaki Kenyalıların iyi koşucu olması gibi binlerce yıl hayatta kalma mücadelesi veren Yahudilerin de örgütçü zekâları diğer uluslardan ileride olduğunu da unutmamalıyız. 

Avrupa  aydınlanması sayılan Rönesans ve reformların öncüleri hep Yahudilerden çıkmıştır. 

1869 Yılında 'doğanın diyalektiğini' keşfeden ve bilimsel çalışma adıyla Dünya Hakimiyeti hedefleyen oütopyacılar da hep Yahudilerdir. 

Aydınlıkçı, ışıkçılar manasında  İLLİMÜNA- 


Tİ örgütünü kuran, ziya, 


nur, Lücifer gibi bütün ışıkveren yıldızları bile kendilerine mal edenler de ütopyacı Yahudilerdir. Evrensel sırlara vakıf olduk diyerek ikilikler üzerine kurulan alem- de düalizm gibi insanlık yararına olması gereken bilimi ve tüm icatları dünya hakimiyetleri için kullanmışlardır. 

Açık, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda bulutların kümelenmesi birebir insanların (o yönetimlere karşı yığınlar oluşturmasına benzer (Kümülüs, 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sirüs, altocumulus, sirro stratus). 

Artı ve eksi (pozitif, negatif) kutup başı kullanarak akü ve pillerden enerji üretilmesi gibi insanlar da; sağcı, solcukomünist, faşist, ilerici, gerici olarak birilerince kullanılırlar. Kümelenen bulut yığınlarının aşılanmasına benzer toplumlardaki örgütlenmeler 


de aşılanabilir. 


Osmanlının son yıllarında başlayan Alman süt anneliği dünya savaşından sonra yerini İngiliz süt anneliğine bırakmış ve 1947 yılından sonra devreye Abd. süt anneliği girmiştir. Aslında Almanya, İngiltere ve yeni kıta Abd'yi besleyen domuz ile bizim liderlerimizi etkileyip süt veren domuz; Fransız ihtilalinden beri semizleyen aynı 


iğ 
| 


Bir buçuk milyarlık İslam aleminin tüketiciliğinden yararlanmak ve isyankâr zencileri frenlemek için Abd'ye Barack Hüseyin Obama isimli sözde Müslüman zenciyi Başkan seçtiren de aynı domuzdur. 

Tüketici birey olarak radikal olmayan light (ılımlı) Müslümana razı oldukları için Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine onay veren de hep aynı domuzdur. 

Ülkemizde 2008 
MİT krizine kadar bazı olaylar üst üste gelmeseydi Paralel Devlet tabirimiz bile olmayacaktı. 


domuzdur. 1961 İhtilali, Kore'den sonra Nato'ya | geçen askerlerin, üniversitelerin ve iş adamlarımızın organizasyonu hep aynı domuz adına yapılmıştır. o 1970'lerde 
başlayan anarşizm 12 
Eylül 1980 ihtilalini getirmiş; “bizim çocuklar"ın yazdırdığı Anayasa ile Demirelli, Ecevitli, Özallı yıllarda ne zorluklar yaşadık (Anadolu evlatlarını kırdıran da Kırıldık ey halkım unutma bizi dedirten de hep aynı domuzdur). 


Ergenekon yapılanmasını bile kamuoyu Çorumlu * Hüseyin Velioğlu (Hiz- * Hüseyin Cevahir (şehir bir Yahudi çocuğu olan bullah kurucu lideri) yapılanma lideri) Tuncay Güney'den öğrendi. Derin Devlet ve * Mahir Çayan (kırsaldan * Mesut Yılmaz, Murat Ergenekon yapılanma- devrim lideri) Karayalçın, Hasan Cesında kim kurtarıcı, kim batırıcı | kestirilemediği için sonuca gidilemedi. 


Mehmet Ağar ile 
Mehmet Eymür, Veli Küçük ile Ahmet Cem Ersever'in, Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ rekabetini Derin Devlet mücadelesi diye biliyoruz ama hangisi bizden hangisi sizden kestiremiyoruz. İşte örgütçülük bizim çayın taşlarıyla bizim kuşların avlanması- nın adıdır. 


Mehmet Ağar'ın yanına Korkut Eken ve Kaşif Kozinoğlu'nu takarak dengeyi lehine değiştiren aşıcılar örgütçüdür. 


Yalçın Küçük'ün öğretim üyesi, Doğu Perinçek'in de yardımcısı olduğu Ankara Siyasal Bilimler (o öğrencilerinin listesi bile ülke tarihini © etkileyen örgütlenmeler f hakkında fikir verir: 


* Abdullah Öcalan (seçil- = miş Pkk kurucusu) 


dergi analitik 


lal Güzel, Uluç Gürkan, Mehmet Keçeciler vd. siyasiler. 


Prof. Dr. Yalçın Küçük tornasından geçmiş yüzlerce insana hâkim olan tabi ki Türk siyasetini etkiler. Bir düşünün Yalçın Küçük'ün bir Alo telefon ricasını Mehmet Ağar veya Veli Küçük paşa ikiletir mi? 


Bizler sülalesinde çok fazla hâkim savcı, asker ve polis olan Alaattin Çakıcı'yı mafya lideri biliriz ama ona yeşil pasaport sağlayan MİT'çi Yavuz binbaşının kim adına çalıştığını bilemeyiz. 


İstanbul'da 'poker Ahmet'in oğlu' Sedat Peker'i mafya lideri ya- 


panın Veli Küçük Paşa olduğunu da bilmeden derin devletçilik oynarız. 


Veli Küçük paşa- nın Ergenekon yapılanmasında İmparatordan sonra ancak 8'inci sırada olduğunu bilmeyenler dönen dolaplara hiç akıl erdiremezler. 


Kalın sağlıcakla. 


(Okumak 
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İSRAİL | 


UZE 


PE 


K 


Ahmet AKINCI 


0 

srail kurulduğu 1948 
Í yilindan günümüze 

kadar olan süreçte, Müslümanlara asimetrik olarak zulmediyor. Bu zulümler sadece Filistin topraklarında değil bölge coğrafyası, hatta kıtalararası mesafelerde dahi suikastler, siyasi ve ekonomik saldırılar ile karşımıza çıkıyor. 

En son 2021 Ramazan ayında yaptıkları 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saldırılarda 67 si çocuk 
248 sivil Müslümanı katlettiler. Ancak İsrail bunu her sene düzenli olarak yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda sahilde top oynayan çocukları uçakla vurup şehid etmişlerdi. 
Sene içinde ise çarşafl genç kızlarımızdan yol 


kontrol noktalarında çarşaflarını açmalarını istiyorlar, itiraz edenle- 


ri ise silahla vurarak şe- 


N NÜN 


ZULMÜ 


hit ediyorlar. İsrail askeri üzerlerinde gezdirdikleri bıçağı şehidin yanına atarak "bıçaklı saldırıya karşılık verdik" yalanını pervasızca ve utanmazca atıyorlar. 

Peki İsrail devleti bu insanlık suçunu bilerek, göstererek ve pervasızca nasıl işliyor veya işleyebiliyor? Bu sorunun cevabını verebilmek için İsrailin neden ve nasıl 


d 


kurulduğunun tarihsel gerçeklik perspektifinden görmek gerekiyor. 

İsrailin temelleri 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde, 1. siyonist kongresinde, Theodore Herzl tarafından Arz-u Mevud (vadedilmiş topraklar) ülküsü sebep edilerek atılmıştır. Kongreden 4 yıl sonra 1901 yı- 


lında, Theodore Herzl, Cennet Mekân Sultan Abdülhamid'den Filistin 


topraklarında yahudiler için bir yurt istemiş, karşılığında çok büyük para teklif etmiş, ancak Sultan tarafından bu teklif reddedilmiştir. 

Bu noktada sorulması gereken soru şudur; 3000 yıldır devletleri olmayan ve bir devlet kurmak için mücadele etmemiş, dünyaya da- 


ğılmış ve birçok ülkede 
yaşayan bir millet, 3000 
yıl sonra neden düzenleri bozmak, arz-u mevud peşinde koşmak ihtiyacını duydu? Ya da şöyle sorabiliriz; yaşadıkları ülkelerde tefecilik, bankacılık, mücevharat ve kuyumculuk, en ucuza üretip en pahalıya satmak, bir malı yarıdan daha ucuza alabilme konularında mahir, aralarında yaşadıkları milletleri sömür- 


mede uzman bir milleti bu avantajlardan vazgeçirip arz-u mevud ülküsüne sevkeden nedir? 
Tüm bu soruların cevabı (o "TEKELLEŞME'dir. 
Konunun  anlaşılabilme- si için burada da bir genel bilgi vermek lazımdır. 
Küresel egemenlik çetesinin (tek dünya devleti egemenliği) hanedanları devirip demokrasi kılıfı ardında ülkelere sızarak egemenliği ele geçirme- 


sinin başlangıcı 19.yy dır. 
Dünya egemenliğinin tek noktada (ulusüstü şirketler ve mason teşkilatları aracılığıyla) toplanabilmesi için, insanların özgür bireylerden, esir ruhlu modern kölelere dönüşmesi, bağımsız ve kontrolsüz Oo zenginliğin ortadan kaldırılıp emanetçi zengin zümre oluşturulması (o gerekiyordu. 
Dünya üzerinde dağınık yaşayan yahudiler, zenginliğin tek noktada toplanmasının önündeki en büyük engeldi. 

Küresel egemenlik çetesini oluşturan SEÇ-KİN YAHUDİLER, insanların 


sömürülmesini diğer yahudilerle paylaşmak istemiyorlardı. İşte bu sebeple önlerine 3000 yıldır unutulmuş Arz-u mevud ülküsünü havuç olarak koydular. Projenin başına da seçkin bir hazar yahudisi olan Theodore Herzl getirildi. Ahmak yahudilerin bir kısmı Osmanlı Devletinin yıkılması ile İngiliz hakimiyetine giren Filistin topraklarına 1920-1939 arası göç ettiler. 


Ancak çete için bu yeterli değildi. "Dünyada Filistin toprakların- dan başka hiçbir yerde yaşamanıza imkân yok 


algısı" ahmak yahudilerin beyinlerine yerleştirilmeliydi. İşte tam burada Rothschild'in torunu Hitler devreye girdi. Bu hedef doğrultusunda tüm dünyada artan faşizm dalgası ile Filistine göç hızlandırıldı. 1918'de İngiliz hakimiyetine giren Filistin topraklarında neden o yıllarda değil de 30 
yıl sonra 2. dünya savaşı akabinde 1948'de İsrail devletinin kurulmasının sebebi de işte bu ayak direyen yahudi göçüdür. 

İsrail devleti kurulduktan sonra ve günümüzde süper güç tüm ülkeler koşulsuz karşılık- 


dergi anal 


sız desteklemiş- 


tir. Bunun sebebi, gö” “ 


çöl ikliminde, sömürecek millet olmayan bir coğrafyadan tersine = yahudi göçünü -$ önlemektir. 


İsraile hiç göç etmeyen yahudi- Bi lerden bulundukları ülkelerdeki servetlerinden, varlığı ve arz-u mevud havucu için her yıl düzenli haraç almaktır. Bu haracı vermeyen yahudi ortadan kaldırılır (Nesim Malki, Üzeyir Garih suikastleri, sinagog bombalamaları). 

Bilgiler ışığında İsrail devlet yönetiminin asimetrik zulmünün sebebini analiz ettiğimizde; dünyada ve ortadoğu coğrafyasında yahudi düşmanlığının canlı tutulması, toplama ve küktür kökü olmayan İsrailli yahudilerin milli birlik ve beraberlik duygusu aşılanması, kökü olmayan bir milletin devlet yapılması araç olarak kullanılarak, TERSİNE GÖÇÜ DURDURMA hedeflendiği 


İsrail'in 


sil 


iki 
HAGANA S 


görülmektedir. Burada İsrailli yahudilere küresel çetenin vermek istediği mesaj şudur; "Dünyadaki süper güç ülkeler olarak sizi destekliyoruz ve dünyada güvenli olarak yaşayacağınız tek yer bağımsız olduğunuz devletinizdir" algısıdır. 
Ancak son saldırılarda (2021) Filistin direnişinin, İsrail ve küresel çetenin milyarlarca dolara kuruduğu "demir kubbe hava savunma sistemini" roketlerle etkisiz hale getirip savaşı İsrail yerleşim yerlerine taşıması, tersine göç ris- ki doğurarak küresel çetenin kalbine saplanan hançer olmuştur. Gazze direnişinin stratejik hamlesine boyun eğmek 


zorunda kalmış ve 


İsrail yönetimi ve küresel çe- 


ve Yæ- arasında g toplumsal barıx sağlanma- 
Toplumsal 

barış ortamında arz-u mevud ülküsü kôğıttan kaplana dönüşecek, İsrailli yahudiler tekrar dünyaya dağılarak küresel çetenin sömürü düzenine ortak olacak, 


egemenelikleri sarsılacaktır. 
Seçkin yahudiler, 


pagan, putperestler için hiçbir dini inanç veya ülkü, Tek dünya egemenliği hedefi yanında değersizdir. Onlar için egemenlik bir nevi tanrılıktır. 
Tanrılık için din, serma- ye, ideoloji, terör, sanat, spor, siyaset ve ekonomi araçtır. 

Tvlerde bu konularda hikayeler anlatılarak, insanların beyinleri- nin iğdiş edilmesi küresel çetenin huzur vesilesidir. 


İsrail devleti kurulduktan sonra ve günümüzde süper güç tüm 


ülkeler koşulsuz karşılıksız desteklemiştir. Bunun sebebi, çöl ikliminde, sömürecek millet olmayan bir coğrafyadan tersine yahudi göçünü önlemektir. 


(Okumak 


Ömer TORULOĞL 


Bu tarikat, "Tapınakçılar" tarikatıydı. 1118 yılında kurulan ve herkesçe tanınan adı "Tapınakçılar" veya “Tapınak Şövalyeleri" (İngilizce'de Templars ya da Knights Templar) olan bu tarikatın tam ismi “İsa'nın 


ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul Şövalyeleri" idi. 


açlı seferlerinin ların karınlarını deşe- Haçlı Seferi'nde Hirisfinansör tacirleri rek, "ölmeden önce tiyan Konstantinopo-Doğu Avrupa limanla- o yuttuklarına" inan- lis'i (yani İstanbul'u) rında ticareti büyüt- dıkları altın ve değerli o dahi yağmalamaktan 


meyi hayal etmiş, çok taşları araştırıyorlardı. - çekinmemişler, Ayasayıdaki yoksul insan Haçlıların maddi hırsı o sofya'daki Hıristiyan da, sadece gündelik o kadar büyüktü ki, IV. O fresklerinin altın kaplasıkıntı ve zorlukların- malarını sökmüşlerdi. 
dan kaçabilmek için Yaklaşık 5 haf- 

bu seferlere katıl- ta süren uzun bir mıştı." Nitekim kuşatmanın ar- 


bu aç gözlü dından şehrin kitle, yol bo- düşmesiyle yunca pek kente girdiler. 
çok Müs- Bir tarihçinin lümanı ve ifadesiyle, hatta Ya- “Buldukları hudiyi sırf tüm Arapla- 
“altın ve rı ve Türkleri mücevher öldürdüler... 
bulma" haya- Erkek veya liyle öldürdü. kadın, hepsini Hatta Haçlılar, katlettiler." 


öldürdükleri insan- Kudüs'e giren Haçlılar karşılaştıkları herkesi akla hayale gelmez işkencelerle öldürdüler, kılıçtan geçirdiler; buldukları herşeyi yağmaladılar. 
Camilere sığınan masum insanları çoluk çocuk, genç 

yaşlı deme- F, den katlettiler, Müslümanların ve k Yahudilerin kutsal mabetlerini tahrip ettiler. Şehrin sinagogunda saklanan 
Yahudileri, sinagogu ateşe vermek suretiyle yaktilar. Eşine az rastlanır bu barbarlık şehirde öldürecek kimse kalmayıncaya kadar devam etti. 
Haçlılardan biri, Raymund of Aguiles, bu vahşeti "övünerek" şöyle anlatıyordu: "Görülmeye değer harika sahneler ger- 


çekleşti. Adamlarımızın bazıları -ki bunlar en 


merhametlileriydidüşmanların kafalarını kesiyorlardı. Diğerleri onları oklarla vurup düşürdüler, bazıları 

ise onları canlı can- 


lı ateşe atarak daha 

uzun sürede öldürüp işkence yaptılar. Şehrin sokakları, kesilmiş kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki, yolda bunlara takılıp düşmeden yürümek 


zor hale gelmişti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tapınağı'nda yapılanların yanında hafif kalıyordu. Orada ne mi oldu? Eğer size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En 


kanların yüksekliği, adamlarımızın dizlerinin 

i boyunu aşıyor- 


F "Temmuz 
1099'da Kudüs 


Yağmalamanın vahşiliği, Kilise- 


“len içgüdüleri 

““Hıristiyanlaştır- i makta ne kadar m az başarılı olduğunu ortaya koyuyordu. Kutsal 


m m . o. p 
"R entin tüm nü- 


fusu kılıçtan geçirildi; Yahudiler, Müslümanlar, erkek, kadın ve çocuk toplam 70.000 kişi üç gün süren bir soykırımda katledildiler. Bazı yerlerde askerler ayak bileklerine kadar yükselen kan gölü içinde yürüdüler ve sokaklar- da gezen atlıların üzerlerine kan sıçradı. 

Bu tarikat, "Tapınakçılar" tarikatıydı. 
1118 yılında kurulan ve 
herkesçe tanınan adı "Tapınakçılar" veya "Tapınak Şövalyeleri" (İngilizce'de Templars ya da Knights Templar) olan bu tarikatın tam ismi "İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul Şövalyeleri" idi. 
('Pauperes Commilito- 


nes Christi Templigue Salomonis") Kurucuları ise toplam 9 şövalye- den oluşuyordu: Hugues de Payens, Godfrey de St. Omar, Godfrey Rossal, Gundemar, Godfrey Bisol, Payen de Montdidier, Archibald des St. Aman, Andrew de Montbard ve Provins Kontu. Ortaçağ Avrupasının en güçlü, en etkili ve hakkında en çok konuşulan örgütlerinden biri olacak bu tarikatın kuruluşu 


Kudüs'te sessiz sedasız gerçekleşti. (Bu tarikat hakkındaki bilgilerin önemli bölümü, 12. yüzyılda yaşayan tarihçi Guillaume de Tyre kanalıyla günümüze ulaşmıştır.) 
Masonluğun en tanınmış isimlerinden biri olan 33. dereceden büyük üstad Albert Pike (1809-1891), masonluğun temel eserlerinden biri kabul edilen Morals and Dogma (Ahlak ve Dogmo) adlı kitabında, 


Tapınakçılar'ın gerçek amacını şöyle açıklamıştır: 

"1118'de, aralarında Geoffroi de Saint 


- Omar ve Hugues de Payens'in bulunduğu, Doğu'daki dokuz haçlı şövalyesi kendilerini dine adadılar ve Photius zamanından beri Roma'nın dinsel otoritesine gizli ya da açık daima düşmanlık gösteren bir Piskoposluk olan Constantinop- 


le'nin Patriğinin önünde ant içtiler. Tampliyelerin ilan edilen görevi, kutsal yerleri ziyarete gelen Hıristiyanları korumaktı. Gizli amaçları ise, Ezekiel'in haber verdiği modele uygun olarak Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmekti... Tapınakçılar, en baştan beri Roma'nın (Papalik) ve onun krallarının egemenliğine karşıydı. 
Amaçları, zenginlik 


ve güç elde etmek ve gerekirse savaşarak Kabalistik dogmayı yerleştirmekti. "10 Fransız tarihçi Gaetan Delaforge şu benzer yorumu yapmaktadır: “(Tapınakçılar tarikatını kuran) Dokuz şövalyenin gerçek amacı, Yahudiliğin ve ESki Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılcır ve yazıları bulabilmek için bölgede araştırma yapmaktı. 


(Okumak 


PHARAOHS, FREEMASONS AND THE DİSCOVERY ÖF THE SECRET SCROLLS OF JESUS 


CHRISTOPHER KNIGHT 


ROBERT 


LOMAS 


“The Hiram Key still serves to remind me that İriztory tthe pr 


grs amd tie text 


s claim, 


ar Gnosis ria 


Bu özel görevi yerine getirdiklerine hiç kuşku yoktur 

19. yüzyılın sonlarında Kudüs'te arkeolojik bir çalışma 


yürüten İngiliz Kraliyet araştırmacısı 

Charles Wilson da, Tapınakçılar'ın Kudüs Tapınağı'nın kalıntılarını araştırmak için 


oraya gittikleri kanısına varmıştır. Wilson, Tapınak'ın temellerinin altında bazı araştırma ve kazı izlerine rastlamış ve incelemeleri sonucunda bunların Tapınakçılar'a ait araçlar olduğunu belirlemiştir. Söz konusu araçlar halen Tapınakçılar hakkında büyük bir arşive sahip olan İskoçyalı Robert Brydon'un kolleksiyonundadır. 

The Hiram Key kitabının yazarları, Tapınakçılar'ın bu araştırmalarının sonuçsuz kalmadığını, bu tarikatın gerçekten de Kudüs'te, "dünya görüşlerini değiştiren" önemli bir şeyler bulduklarını yazmaktadırlar. Pek çok araştırmacı da aynı kanıdadır. 
Tapınakçılar'ın Hıristiyan bir dünyada doğmalarına, Hıristiyan kökenden gelmelerine rağmen, Hıristiyanlıktantamamen farklı bir inanca ve felsefeye bağlanmalarına neden olan, onları sapkın 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ayinlere, kara büyü ritüellerine yönelten bir "kaynak" olmalıdır. 

İşte bu kaynak, pek çok tarihçinin ortak görüşüyle, Kabala'dır. 

Kabala, kelime anlamıyla "sözlü gelenek" demektir. Ansiklopedilerde veya sözlüklerde, Yahudi dininin mistik, ezoterik (batıni) bir kolu olarak tarif edilir. Bu tanıma göre, Kabala, Tevrat'ın ve diğer Yahudi dini kaynaklarının gizli manalarını araştıran bir öğretidir. Ancak konuyu biraz daha yakından incelediğimizde, karşımıza daha farklı gerçekler çıkmaktadır. Bu gerçeklerin bizi ulaştırdığı sonuç ise, Kabala'nın, Yahudiliğin temeli olan Tevrat'tan da önce var olan, Tevrat'ın vahyedilmesinden sonra Yahudiliğin içinde yayılan, "pagan" yani putperest kökenli bir öğreti olduğudur. 
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BİR 


MECZUPTAMW 


ERCEKLER 


af Beyaz Türk'lerden biri olan Türkan Saylan, gerçek Türklere, bir zamanlar şöyle demişti: "Biz asılız biz ne dersek, bu memlekette o olur." 


'Türkiye Türkler'indir ve Ne mutlu Türküm Diyene’ sözlerinin sahipleri, hem ‘Türk değil, hem de ‘Selanik’ menşeili, ne kadar tesadüf değil mi? 
Ermeni kökenli biri- 


Prof. Dr. Salih ŞİMŞE 


ne, 'Ermeni Çocuğu' demek, bir hakaret ve aşağılama! ifadesi değil, bir ‘durum tespiti'dir. Tıpkı bir Türkün çocuğuna 
Türk Çocuğu’ demek 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Hayret bir şey... 
Doğduğumdan beri duyduğum bir söz: Türkiye Türkler'indir. 
Çok hoşuma da giderdi. Meğer o Türkler, bizler değil, 'Beyaz Türkler' (Sahte Türk) imiş. Üzgünüm. 
Türkiye Türklerindir sözü, Sebatay Kripto Simaviler'in gazetesi Hürriyet'in kuruluş sloganı. Çok manidar Türk olmayan biri ve hatta bu Selanik göçmeni Sebatay'ın bunu söylemesi... 


Şu Feys sayfalarında var ya... 
"Güzel dostluklar ve bilgiler ediniyoruz". 
Bu bile fayda olarak yeter... Bıçak gibi... 
Kullanana bağlı... 
Cinayet de işleyebilir salata da doğrayabilir. Keyfe ma yeşa... 

Affedersiniz iki köpeği alın, birini şehrin bir tarafına, diğerini şehrin başka tarafına koyun. 
Çok geçmeden bir birlerini bulurlar. 
Onun gibi bir şey, şu sosyal hayatta her- 


pres 


kes tiynet ve meşrebinin gereğini gösterir 

İş Bankası'nı 
Hazine'ye devredin. 
Bakın, bu partiye 
(ChP) Genel Başkan bile bulamazsınız. Bu banka durdukça, bu parti yaşayacaktır. 
İnanmayan 80 - 92 
yıllarını incelesin. 
Her seferinde bunun için, küllerinden yeniden doğuyor. 
Güya sanatçı veya “siyasetçi! geçinen bazıları, Erdoğan Cumhurbaşkanı 
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3i 


| olursa kendimi yakarım!" dedi, kimileri "eşek gibi anırırım" dedi, kimileri "kafama sıkarım" dedi, kimileri, “istifa eder tavuk beslerim" dedi ve kimileri de "Rodos'a kadar yüzerek geçerim" dedi; 
ama maalesef hiç biri sözünü tutmadı! 
Var ya... Bunları kızılcık sopasıyla kovsan gene gitmezler. Böyle beleş yaşadıkları bir ülke dünyanın neresinde var? Sadece numara yapıyorlar. Şeytan bile bunların yanında çömez kalır. 

Hani deriz ya... 
Her şeyde bir hayır vardır. Çok doğru. 
Erdoğan'ın iktidara gelmesi, ülkenin 


çok hayrına oldu Ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa, ne kadar Sahte Türk (Beyaz Türk) varsa, köstebek gibi, yerin altından su yüzüne çıktılar. Biz de gizli Ermeni, gizli Yahudi ve Türkiye aleyhine çalışan yabancıların köpeklerini tanımış olduk. Bakın, hep bir ağızdan feryadü figan etmeye başladılar. Nice dindar zannettiklerimiz, 'kâfir çıktı. Nice ‘soylu’ zannettiklerimiz, meğerse soysuz'muş. 
Bundan daha hayırlı iş olurmu? 
Müslüman Kürtlerin, HDP'nin tahakkümünü kırmak için bir Kürt Partisi kuracakları ve se- 


çimlerde ‘Cumhur İttifcıkı'nı destekleyeceği şeklinde haberler var. Eğer doğru ise, harika bir haber... 
Umarım hayata geçer. Gerçek Kürtler, HDP'nin de, PKK'nın da Müslüman Kürt ve Türk'ün düşmanı, Ermeni bir terör örgütü olduğunu biliyor. PKK, Kürt Halkı'nın iyiliğini istiyordu da, Kurban Bayramı'nda fakirlere et dağıtan Müslüman ve Kürt olan Yasin Börü'yü niye alçakça şehit etti? Kürt köylerine niye baskınlar yaptı? Kürt çocuğunun okulunu ve sağlık ocağını neden yaktı? O çocukların öğretmenini ve askerini niye şehit etti? 


İş Bankası'nı Hazine'ye devredin. Bakın, bu partiye (ChP) 


Genel Başkan bile bulamazsınız. Bu banka durdukça, bu parti yaşayacaktır. İnanmayan 80 - 92 yıllarını incelesin, 


Her seferinde bunun için, küllerinden yeniden doğuyor. 
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LİBYALI İSLÂM TARİHİ PROFESÖRÜ 

ALİ MUHAMMED SALLABİ'NİN TELEVİZYON KONUŞMASINDAN ALINAN BİR BÖLÜM (TERCÜME). 

(OSMANLI VE HİLAFET HAKKINDA) 


Çeviren: Faruk BEŞER 


Tarih tekerrür ediyor, ders alın ey akıl sahipleri... 


Eğer Allah, sonra da Osmanlı Devleti olmasaydı Arap Yarımadası şimdi bir Portekiz ya da İspanya sömürgesi olurdu. 


Eğer Allah, sonra da Osmanlı Devleti olmasaydı, Kuzey Afrika şimdi bir Hıristiyan toprağı olurdu. 


Eğer Allah, sonra da Osmanlı Dev- 


leti ve onun şerefli, mücahid, yüce suk tanları olmasaydı, 


Diğer bazı bölgeleri de İran'a ve 


Araplar şu anda ya Farslara bağlı vilayetler olurdu. 


Hıristiyan ya da Şii olurlardı. 


Bu geniş Arap toprakla- ^} 
rı muhtemelen 
Portekiz, 
İspanya, 
Fransa, 
Hollanda, 
İngiltere ve italya'ya bağlı $ silme Hıristi- & yan bölgeler ve eyaletler olurdu. 


ŢIA i 


Si 
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Şunu bilelim ki, Osmanlı'nın; 
1517 ile 1917 yılları 
arasında Portekiz, Hollanda ve İngiltere işgallerine karşı Yemen'i, Haremeyn'i Mekke'yi ve Medine'yi savunurken verdiği kayıplar ve şehitler onun Avrupa fetihlerine karşı verdiği şehitlerden ve kayıplardan çok daha fazladır. 


Sonra da kak kıp Osmanlı Devletini haksızca ve iftira ederek Arap ülkelerini işgal etti, zenginliklerini sömürdü, Arapları köleleştirdi ve cahil bıraktı diye itham 


Hilafet sınırları (Tatbiki Model) 


ediyorlar. Oysa bu doğru değildir. 


Şimdi şöyle bir soru soralım: Bunlar Osmanlı Devletini bu yalanlarla kim adına suçluyorlar.? 
Osmanlı Devleti yıkılalı bir asır oldu, Araplar bu uzun süre içerisinde neyi başardılar..? 


Hiçbir şey başaramadılar, sadece bu uzun süre boyunca Batının sömürgesi oldular. 


Oysa onlar Osmanlı Devleti sayesinde tek millet, tek toprak ve tek yürek idiler. 


dergi analitik 


Yapmayın. 
Yüz milyondan fazla insanın onlar sebebiyle İslam'ı seçmiş olmasını görmezden gelme- 


NN le dsi 


miz haksızlık olmaz Mı.? 


Yapmayın. 
Endülüs'ü savunan yegâne devlet olan ve kovulan pek çok Endülüslüyü kurtaran, Tunus ve Cezayir gibi ülkeleri İspanya işgalinden kurtaran Osman- 
Iya sövmemiz haksızlık olmaz mı..? 


Yapmayın. İslam Dünyasına karşı düzenlenen yirmi beşten fazla Haçlı Seferine tek başına karşı koyan, onları geri püskürten ve nihayet Tunus gibi Cezayir gibi ülkeleri İspanya işgalinden kurtaran Osman- 
Iya sövmemiz haksızlık olmaz mı..? 


Yapmayın.! En 


son Sultanı Filistin'in korunmasının bedeli olarak tahtını veren ve onu Yahudilere bırakmayan Osmanlı'ya sövmemiz haksızlık olmaz 
MI? 


Yapmayın. 
Arap eğitim programlarının Bayezid'i, Selim'i, Abdülhamidi'i, Kanuni'yi zikretmemeleri, üstüne üstlük, öğrencilerimizin Osmanlıyı sömürgeci olarak bilmeleri haksızlık olmaz mı..? 


Yapmayın.. 
Programlarımız- da çocuklarımıza Fransa'nın ve İngiltere'nin faziletlerini öğretirken, Osman- 
Inin olumsuzluklarını anlatmamız haksızlık olmaz mı..? 


Allah Abdülhamid'e rahmet eylesin, ne demişti..? 


Arap ülkelerini kast ederek: "Eğer biz bu topraklardan çekilirsek, oralar gelecek yüz yıl boyunca İslam'ı da, istikrarı da tanıyamazlar..." 
Dediği gibi olmadı mı.? 


Allah ümmetin izzetini ve dinini koruyan Sultan Abdülhamit Han'a ve diğer İslam önderlerine rahmet eylesin. 


Biz kesin olarak inanıyoruz ki, Osmanlı Hilafeti İslam Hilafetinin bir devamıdır. 

Bazılarında görülen hatalar bireyseltasarruflardır ve bunlar asla ümmeti de, Hz. Ebubekir'den Sultan Abdülhomite herhangi bir 
İslam Hilafetini de lekelemez. 


göktim 
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MESCİD-İ AKSÂ ŞİİRİ 


Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. 
Varıp eşiğine alnımı koydum, 


Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. 


Gözlerim yollarda bekler dururum, Nerde kardeşlerim! diyordu bir ses, İlk Kıblesi benim ulu Nebi'nin, 


Unuttu mu bunu acaba herkes? 


Burak dolanırdı yörelerimde, Mi'raca yol veren hız üssü idim, Bellidir kutsallığım şehir ismimden, 


Her yana nur saçan bir kürsü idim. 


Hani o günler ki, binlerce mü'min, Tek yürek hâlinde bana koşardı. 
Hemşehrim nebi'ler yüzü hürmetine, 


Cevaba erişen dualar vardı. 


Şimdi kimsecikler varmaz yanıma, Mü'minden yoksun, tek ve tenhayım Rüzgârlar silemez gözyaşlarımı, 


Çöllerde kayıp bir yetim vahâyım. 


Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, Götür müslümana Selâm diyordu, Dayanamıyorum bu ayrılığa, Kucaklasın beni İslâm diyordu. 


mehmel akif inan 


